
La solidarité de Fatima

Het gemeenschapscentrum met hostel, genaamd "La Solidarite 
de Fatima," is ontworpen ter ere van mijn tante, die tijdens de 
coronapandemie is overleden. Hoewel ze geen nakomelingen heeft 
achtergelaten, was ze een inspirerende vrouw en het hart van 
onze familie. Iedereen kwam bij haar langs, zelfs terwijl ze op 
vakantie waren, om even gedag te zeggen. Ik wilde haar geest van 
saamhorigheid laten voortleven door middel van dit ontwerp.

In La Solidarite de Fatima is het essentieel dat mensen elkaar 
blijven ontmoeten en inspireren. Mensen zijn nu eenmaal sociale 
wezens en verlangen naar de aanwezigheid van anderen. Voor mij 
was hetvanzelfsprekend om een hostel te ontwerpen dat bezoekers 
in contact brengt met de lokale gemeenschap. Daarom is een 
gemeenschapscentrum opgenomen in het ontwerp.

In totaal zijn er drie identieke riads ontworpen, elk met een 
moderne uitstraling waarin traditie is verweven. Het ontwerp is 
gevestigd in Tamesna-Rabat, en voor iedereen toegankelijk die de 
omgeving van Rabat, Casablanca en de tussenliggende gebieden 
wil verkennen. Als bezoeker kun je kiezen om te verblijven in een 
van de verschillende 42 kamers, zoals Jasmine, Lily, en nog enkele 
anderen.

Duurzaamheid staat voorop in ons hostel, daarom hebben we 
veel gebruik gemaakt van duurzame materialen. De constructie 
is gemaakt van gestampte aarde, een veelvoorkomend materiaal 
in Marokko, en de gevelpanelen zijn vervaardigd van eikenhout. 
Alle kamers zijn natuurlijk geventileerd en hebben een eigen 
binnenplaats, zodat je ook buiten in een privésfeer kunt genieten.

Aarzel niet om snel langs te komen en zelf de warme sfeer van 
La Solidarite de Fatima te ervaren. We verwelkomen je met open 
armen!
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