
osama obaida





‘Als ik naar een ander buurthuis ga, dan voel ik mij een beetje 
verlegen. Ik durf niet iets van water te pakken. Maar in het 
buurthuis naast mijn huis voel ik mij ook een beetje thuis. Ik kan 
daar zelf koffie pakken, dan mag ik het ook zelf afwassen.’

toe-eigening



‘Wie is er thuis? Familie, vader en moeder met kinderen die altijd 
voor elkaar zorgen. Dat is het kleine huis. Maar ook in het grote 
thuis voel je je veilig buiten. […] Een keer kwam mijn broer naar mij 
toe. De buren kenden mijn broer nog niet. Een van mijn kinderen 
gaat rennen naar mijn broer. Mijn broer heeft de deur van de 
auto voor hem geopend en mijn kind gaat in de auto. Een van de 
buurvrouwen gaat naar mij schreeuwen en gaat naar mijn broer. 
Ik: ‘o nee, geen probleem.’ Ze denk dat iemand mijn kinderen wilt 
stelen. Dan voel je je toch thuis?’

belichaming



ontmoeting

‘I'm an introvert I want to live alone. […] My dream wife is someone 
next to my door. I have an emotional connection with her. This is 
what I like. Not living with me. Living beside me. […] But the more 
windows that I have, the more I feel like it's home. Because I can 
see outside, I can have curtains, I can close them, but I can open 
them. I want to see outside. It's keeping yourself interacting with 
something not, you know, unpredictable things.’



guus en sanne leon en michel



locatie





niveauverschillen



wandelen







zitten





hangen





zwemmen





bogen water





niveauverschillen



woonkamer











badhuis









sauna









vijftien minuten zwemmen



vijftien minuten lopen



vijftien minuten fietsen



netwerk van ankerpunten



tot ziens en goede vaart


